
Wanneer?
Start op 18 locaties: begin september 2025
Voor data, locaties en digitale folder met uitgebreide informatie
over de cursus zie: www.lerenvanluther.nl
De cursus bestaat uit vier middag of avondbijeenkomsten van 1,5 uur. 
Deelname kost slechts € 20 per persoon.
Deelnemers krijgen de beschikking over een reader (pdf of kopie).

Er is ook gelegenheid om online deel te nemen. Men kan ook de 
bijeenkomsten die men fysiek heeft moeten missen online ‘inhalen’.
De cursus gaat door bij minimaal acht deelnemers per locatie.
Deze cursus is voor deelnemers uit alle kerken en voor belangstellenden.

Voor wie?
Iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen is 
er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther.
Dit jaar is het thema 'Met Luther vieren'.
Het gaat in deze cursus over Luther en de Lutherse 
liturgie. We lezen wat Luther over liturgie te zeggen 
heeft, daarbij gaat het om meer dan om zomaar een 
‘orde van dienst’. In deze cursus verkennen we 
kernmomenten uit de liturgie. Wanneer u zich eens 
wilt verdiepen over Luther en de liturgische omgang 
met de Heilige dan is deze cursus iets voor u.

Waarom?
Protestantse theologie is niet te 
begrijpen zonder kennis van het 
gedachtengoed van de kerkhervormer 
Maarten Luther (14831546). Het 
gedachtengoed van Luther heeft veel 
theologen geïnspireerd.
In de cursus Leren van Luther wordt elk 
jaar op een andere wijze aandacht 
gegeven aan wat Luther en zijn 
theologie voor ons in onze tijd kan 
betekenen.

Luther en de Lutherse traditie écht 
leren kennen waar het spannend 
wordt: dat is het doel van de 
cursus Leren van Luther. Want 
waarom kenmerken Lutherse 
vieringen zich door zo'n 

uitgebreide liturgie? Wat voor 
spiritualiteit roept dat op?

Voor wie?
Iedereen die zich wil verdiepen in geloofsvragen in 
het spoor van Luther.
Nauwkeurig lezen en wat je leest betrekken op je 
eigen ervaringen: dat werd Luthers devies. Iedereen 
moest zelf de Schrift kunnen lezen. Daarom begon 
hij al snel aan zijn grootste project: het vertalen van 
het Oude en Nieuwe Testament in een algemeen 
begrijpelijk Duits. Dit vormde de basis voor het later 
‘Hoogduits’.
Wanneer u zich hierin, samen met anderen wil 
verdiepen is deze cursus zeker iets voor u.

Het was een openbaring voor Luther 
toen hij de Bijbel niet in het hem 
bekende Kerklatijn maar in zijn 
grondtalen (Grieks en Hebreeuws) 
ging lezen. Toen deed hij ook zijn 
grote ‘reformatorische ontdekkingen.

In vier bijeenkomsten van 1,5 uur gaan 
we onder leiding van Lutherse 

theologen op zoek naar het denken en 
ervaren van de oorspronkelijke Luther 
en bespreken we wat de betekenis is in 

onze tijd.

Aanmelden voor de cursus

Via onze website of stuur een email (of bel) 
naar de contactpersoon van de cursuslocatie 
waar u de cursus wilt volgen. Aanmelding voor 
de online (zoom) bijeenkomsten kan ook via 
email naar: lerenvanluther@gmail.com.

Aanmelden en meer info:

www.lerenvanluther.nl

Luther wees het gezag af van de paus en de concilies.
Alleen de Bijbel had voor hem autoriteit.

Maar dan niet ‘van kaft tot kaft’, want het ging hem om het 
levende Woord dat door de tekst heen spreekt. Daarom liever 
Solo verbo (door het woord alleen) dan Sola Scriptura.
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